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Muziek 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
Aansteken van twee Adventskaarsen 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
- wij gaan staan - 
 
Bij de kaarsen: Niet dood en duister maar hoop… 
 
Zingen: Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 



 
Vervul o Heiland het verlangen​
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt​
Ik wil in ootmoed U ontvangen​
Mijn ziel en zinnen zijn bereid 
Blijf in uw liefde mij bewaren​
Waar om mij heen de wereld woedt​
O mocht ik uwe troost ervaren​
Doe intocht Heer in mijn gemoed 

 
Groet en bemoediging 
v:​ De Heer zal bij u zijn. 
g:​ DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v:​ Onze hulp is de naam van de Heer, 
g:​ DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v:​ door te roepen dat het licht moest worden 
g:​ HET LEVEN IS AL DONKER GENOEG 
v:​ in de chaos maakt God ruimte voor licht 
g:​ LAAT HET TROOSTEND ZIJN EN TEDER 
v:​ het licht is van de Vader, van zijn kind, het is bezield 
g:​ WIJ VERTROUWEN DIE BRENGER VAN LICHT. 
g + v: AMEN 
 
Zingen: Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
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Heft op uw hoofden, poorten wijd 
Elk hart zij Hem ter woon bereid 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Nu zijt wellekome… 
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Schriftlezing: Jesaja 40 : 1 – 5 
 

1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden 
en rotsige hellingen rustige dalen. 
5De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. 
De HEER heeft gesproken!’ 

Zingen: O kom, o kom, Immanuel 
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O kom, die onze Heerser zijt 
in wolk en vuur en majesteit 
O Adonai die spreekt met macht 
verbreek het duister van de nacht 
Weest blij, weest blij, o Israël Hij is nabij, 

 
Gebed om Immanuel 
 
Zingen: Nu daagt het in het Oosten 
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2 De duisternis gaat wijken​
van de eeuwenlange nacht.​
Een nieuwe dag gaat prijken​
met ongekende pracht. 
 
3 Zij, die gebonden zaten​
in schaduw van de dood,​
van God en mens verlaten –​
begroeten 't morgenrood. 
 
 

Schriftlezing Jesaja 60 : 1 – 3  
 

1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
 
Zingen: Nu daagt het in het Oosten 
 

4 De Zonne, voor wier stralen​
het nachtelijk duister zwicht,​
en die zal zegepralen,​
is Christus, 't eeuwig Licht! 
 
 
5 Reeds daagt het in het oosten,​
het Licht schijnt overal:​
Hij komt de volken troosten,​
die eeuwig heersen zal. 

 
Schriftlezing Jesaja 61 : 1 – 3 
 
1De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
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om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
2om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
3om aan Sions treurenden te schenken: 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 
 
Zingen: Hoe zal ik U ontvangen 
 

 
 

3. Wat hebt U opgegeven​
om mij nabij te zijn,​
toen mijn armzalig leven​
getekend was door pijn?​
Zo veel was mij ontnomen​
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waarin ik vreugde vind,​
maar toen bent U gekomen​
en wist ik mij bemind.​
​
6. Schrijf, mensen, in uw harten​
dit, als verdriet u kwelt,​
uw tranen u verwarren​
om moeiten ongeteld.​
Houd moed, tot Hij zal komen,​
Hij is met u begaan.​
De trooster uit uw dromen,​
zie Hem nu voor u staan!​
 

Schriftlezing Jesaja 9 :1 – 6  
 
1Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
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Zingen: Daar is uit ’s werelds duistere wolken… 
 

 
 

Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht. 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden 
zijn wond’ren van genaad’ alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor ’t oog des Vaders treên. 
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Zingen: Komt verwondert u hier mensen 
 

 
 

O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad. 
Sterk mij door Uw tere handen, 
maak mij door Uw kleinheid groot, 

10 
 



maak mij vrij door Uwe banden, 
maak mij rijk door Uwe nood, 
maak mij blijde door Uw lijden, 
maak mij levend door Uw dood. 

 
 
 
 
Schriftlezing; Lucas 2 : 8 – 13 
 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de 
Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde 
betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
 
Zingen: Away in a manger… 
 

Away in a manger, no crib for a bed,​
The little Lord Jesus laid down his sweet head.​
The stars in the bright sky looked down where he lay,​
The little Lord Jesus asleep on the hay.​
​
The cattle are lowing, the baby awakes,​
But little Lord Jesus, no crying he makes.​
I love thee, Lord Jesus! look down from the sky,​
And stay by my cradle till morning is nigh.​
​
Be near me, Lord Jesus; I ask thee to stay​
Close by me forever, and love me I pray.​
Bless all the dear children in thy tender care,​
And take us to heaven to live with thee there. 
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Zingen: Hoor, de eng’len zingen d’ eer 
 

 
 

Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft 
Gij die ons geworden zijt 
\taal en teken in de tijd. 
Al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf  
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dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer 

 
 
Schriftlezing: Openbaring 21 : 1 – 5a 
 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet 
meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 
mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een 
luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. 
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ 
 
Openbaring 22 : 1 – 5a  
   
1Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was 
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het 
lam 2en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier 
stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn 
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken 
genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon 
van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren 
zullen Hem vereren 4en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat 
op hun voorhoofd. 5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van 
een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de 
Heer, zal hun licht zijn. 
 

Gaven en gebeden 
 
Collecte 
Gebed over de gaven 
Voorbeden 
Stil gebed  
Onze Vader 
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Onze Vader in de hemel,​
laat uw naam geheiligd worden,​
laat uw koninkrijk komen,​
laat uw wil gedaan worden​
op aarde zoals in de hemel.​
Geef ons vandaag het brood​
dat wij nodig hebben.​
Vergeef ons onze schulden,​
zoals ook wij vergeven​
wie ons iets schuldig is.​
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad.​
Want aan U behoort het koningschap,​
de macht en de majesteit​
in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Slotlied: Ere zij God​ ​ ​ ​ ​ ​
​  
 
Ere zij God​
Ere zij God​
In de hoge, in de hoge, in de hoge​
Vrede op aarde, vrede op aarde​
In de mensen een welbehagen.​
Ere zij God in de hoge​
Ere zij God in de hoge​
Vrede op aarde, vrede op aarde​
Vrede op aarde, vrede op aarde​
In de mensen, in de mensen een welbehagen​
In de mensen een welbehagen, een welbehagen​
Ere zij God​
Ere zij God​
In de hoge, in de hoge, in de hoge​
Vrede op aarde​
Vrede op aarde​
In de mensen een welbehagen.​
Amen, amen. 
 

Zending en zegen.                    
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- wij gaan staan - 
 
Zegen 
v:      De Here zegene u en behoede u; 
​ de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 

 de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 

 
allen: ​ Lied 429 c
​ ​  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek  
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